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Op vrijdag 3 november 2017 telde de band 8 leden voor de intieme ceremoniën 

te  Eede en Aardenburg. 

 

hoe het allemaal verliep  

 

 

Canadese Marsen 3-4-5 / 11 te Knokke 
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In Sluis werden de Canadese militairen door een band van 15 players doorheen 

het centrum geleid. 

 

Veel mensen kwamen naar buiten uit de winkels om de colonne te 

aanschouwen. 

Op het stadhuis van Sluis 

mochten we mee aanschuiven 

aan een banket waarna we nog 

eens het beste van ons zelf 

gaven voor alle genodigden. 

Het applaus en talrijke filmpjes 

en foto's die werden gemaakt 

toonden aan dat het publiek vol 

lof was. 

Bij het afsluiten met Auld Lang Syne kregen we de helft van de menigte aan het 

meezingen. 

Een meer dan geslaagde avond werd afgesloten met een last minute 

verrassingsoptreden in de kantine van de Sluise Brandweer. T was er niet groot 

maar we hadden er opslag een bende enthousiaste supporters bij. 
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Op zaterdag 4 november 2017 waren er plechtigheden te Knokke en Adegem 

die begeleid werden door 9 bandleden. 

 

In Knokke marcheerden we langs de Lippenslaan naar het verzetsplein voor een 

herdenking. Daarna terug naar de kerk van Knokke waar ook wij een deel van de 

plechtigheid vulden. 

 

De Canadezen 

marcheerden de kerk 

binnen in slow march 

onder begeleiding van 

de tune The Rose of 

Kelvingrove die in een 

speciaal jasje was 

gestoken. 

 

De Canadese militairen waren laaiend enthousiast over de keuze van de tune. 

Het was beklijvend om hen allen de kerk in perfecte slow march de kerk te zien 

binnenstappen met 3 pipers voor hen, terwijl 2 pipers de tune inzetten binnen 

in de kerk. 
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Daarna volgde de 

ceremonie op het kerkhof 

te Adegem waar de 

aanwezige bandleden als 

peter reeds een eerste 

bezoek konden brengen 

aan het graf van hun 

gesneuvelde SDG-

bevrijder. 

 

Na een korte receptie op het stadhuis te Maldegem, gingen we terug richting 

Knokke. 

Na een paar sets, die er nog maar eens boenk op waren, in de tent op het 

Verweeplein trokken we richting Ramskapelle. 

 

De militairen werden door onze 15-koppige pipeband dwars door Ramskapelle 

geleid met een eervolle aankomst aan het museum. 

Na de receptie in het museum gingen de meesten van ons nog naar het 

Hespekotje iets eten. 

 


